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Een wit steentje waarop een nieuwe naam staat
(Opehbar?hg 2 17)
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OPGANG

ORGELSPEL - WE LUIDEN DE KLOKKEN
STIL GEBED VOOR KERK EN CONSISTORIE
KOOR ‘Sereen’ ZINGT: “Leun op mij”

WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN

- gemeente gaat staan —
ZINGEN - lied213:1,2en5

1. 2.
Morgenglans der eeuwigheid, Laat als milde morgendauw
Licht aan 't eeuwig licht onttogen, uw genade tot ons komen
Stel ons deze ochtendtijd en de dorstige landouw
Uwe heerlijkheid voor ogen, van ons leven overstromen
En verdrijf door uwe macht ja, verkwik ons door uw troost
Onze nacht. ! Onverpoosd.

5.

Overstroom ons met uw licht
Klare Zon van trouw en goedheid,
Treed niet met ons in 't gericht
Maar verblijd ons met de zoetheid
Van des hemels zaligheid

Voor altijd.
DREMPELGEBED
0. Onze hulp is in de Naam van de Heer
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
0. O Heer, keer U om naar ons toe
g. EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL
0. laat ons uw stem horen
g. EN UW LIEFDE ERVAREN

AMEN!



KOOR ‘Sereen ‘ ZINGT : Blijf mij nabij
INLEIDENDE WOORDEN
ZINGEN: Lied90a:1,3,5en6

1 O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

3 Gij zijt, van vOo6r Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

5 De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

6 O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

HET WOORD
GEBED
ZINGEN: Glorialied 305

Alle eer en alle glorie
Geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
Uitroept over ons bestaan
Aangezicht vol van licht,
Zie ons vol ontferming aan.



Alle eer en alle glorie

Geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
Is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht,/ vergezicht,
Steek ons met uw stralen aan.

Alle eer en alle glorie

Geldt de Geest die leven doet,
Die de eenheid in ons ademt,
Vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon,/ liefdesbron,

Maak de tongen los voorgoed.

LEZING: Openbaringen 21 - 1t/m 6 en 22 t/m 25

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

[1] Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel
en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. [2] Toen zag ik
de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man
en hem opwacht. [3] Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep:
‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn
volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. [4] Hij zal alle tranen
uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen
Jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

[5] Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!” — Ik hoorde zeggen:
‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ — [6]
Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het
begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met
water dat leven geetft.

Openbaring 21

[22] Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de
Almachtige, is haar tempel, met het lam. [23] De stad heeft het licht van de
zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is
haar licht. [24] De volken zullen in haar licht leven en de koningen op
aarde brengen daar hun eerbewijzen. [25] De poorten zullen overdag nooit
gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn.



KOOR ‘SEREEN’ ZINGT: ‘Hallelujah’
OVERWEGING

KOOR ‘SEREEN’ ZINGT: ‘Zo zal het zijn *
ZINGEN: Lied 730

Heer, herinner u de namen

Van hen die gestorven zijn,

En vergeet niet dat zij kwamen
Langs de straten van de pijn,
Langs de wegen van het lijden.
Door het woud der eenzaamheid,
Naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.

Heer, herinner u hun luisterend
Wakker liggen in de nacht

En hun roepen in het duister,

De armzaligheid van hun kracht,
En wil zeer aandachtig lezen

In de rimpels van hun huid

De verscheurdheid van hun wezen,
En wis hun zonden uit.

Die Maria hebt vergeven

En de rover aan het kruis,

Laat de doden eeuwig leven

Met U in het paradijs.

Heer herinner u hun namen,
Oordeel hen en spreek hen vrij,
En bedek hun schuld en laat hen
Zitten aan uw rechterzij



GEDENKEN
KOESTER DE NAMEN

Wij dragen de dood met ons mee als onvoltooide tijd
Wij gaan tot de grens van ons lichaam.

Wij ademen uit en vallen in scherven uiteen.

Laat me toch zijn als goddank in uw hand.

Koester de namen die wij hier gedenken

Dat zij geborgen zijn in uw genade. Bij U en bij ons!
Wij noemen je naam om wie je was:

Een metgezel die ons is voorgegaan.

Wij noemen je naam om wie je was:

Een mens als wij. Je zwijgen raakt ons diep.

Wij noemen je naam om wie je bent:

Door God geliefd, gewijd in Christus naam,

Gewijd, gezaaid om op te staan!

Na een genoemde naam, terwijl het koor zingt ‘In manus tuas’ (in uw
hand) kunt u als nabestaande naar voren komen , een kaarsje aansteken
en het gedachtenissteentje in ontvangst nemen. Daarna kunt u weer naar
uw plaats.

Een ieder kan nu een kaars aansteken voor iemand die in uw gedachten
is, omdat hij/zij niet meer onder ons is of iemand die zich in een donkere
periode bevindt..

Vervolgens willen we een kaars aansteken voor mensen wereldwijd van
wie wij de namen niet kennen als blijk dat aan niets of niemand voorbij
wordt gegaan..

Verzamel, Eeuwige, de namen van deze geliefden bij uw getrouwen in uw
eeuwig licht! Dat hun werken hun navolgen, niet vergaan, maar bijdragen
aan een wat warmere wereld.

KOOR ‘SEREEN'’ ZINGT: ‘The Rose’
GEBEDEN EN GAVEN

GEBEDEN
Dankgebed — Voorbeden — Stil Gebed — Onze Vader
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MEDEDELINGEN EN AFKONDIGING COLLECTE

Tijdens het collecteren zingt
KOOR ‘SEREEN’ ZINGT: ‘Family Tree’

GEZEGEND OP WEG
ZINGEN: Slotlied 657 : 1, 2 en 4

Zolang wij ademhalen
Schept Gij in ons de kracht
Om zingend te vertalen
Waartoe wij zijn gedacht:
Elkaar zijn wij gegeven

Tot kleur en samenklank
De lofzang om het leven
Geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,

het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
Of in verdriet verstild:

Het lied van uw verlangen
Heeft mij aan 't licht getild.

Ons lied wordt steeds gedragen
Door vleugels van de hoop.

Het stijgt de angst te boven

Om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,

Het ademt van uw Geest.

In ons gezang mag lichten

Het komend bruiloftsfeest.

ZEGENBEDE
KOOR ‘SEREEN ” zingt ‘Irish Blessing’
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Aan deze dienst werkten mee:

Het koor “Sereen”o.1.v. Charl Venus
Voorganger: Ds. Joop Mol
Ouderling: Tom Keuper

Diaken: Jan Jolink
Lector: Gonda Verschoor
Organist: Gerrit Brouwer

Koster/techniek: Ali Aalbers en Gerard Bongers



