
 
 

                                         Gendringen, 10 november 2024 
                                          Zangdienst 

 
 
 
THEMA 
 
 

                                                                 TIJD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst werken mee:  
 
“The  Joysingers“ o.l.v. Quintus N. Sachs. 
Ouderling: Gonda Verschoor 
Diaken: Arjan Luimes 
Organist: Wessel Springer 
koster / techniek: Gerard Bongers, Ali Aalbers 
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Na binnenkomst van de kerkenraad en de commissie zingt het koor 
 
 “My Lighthouse” 
 
VOORBEREIDING 
 
Welkom en aansteken van de kaarsen 
 
Wij zingen onder het aansteken van de kaarsen: Lied 598 (3x)  
 
Als alles duister is 
Ontsteek dan een lichtend vuur dat niet meer dooft 
Vuur dat niet meer dooft. 
 
DREMPELGEBED 
 
ZINGEN: Lied 975 : 1, 2 en 3 
 

1   Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 

2   Jezus roept ons te belijden, 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus' glorie 
is op aarde neergedaald. 
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3   Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 

 

UITLEG van het thema “TIJD” 

 

SKETCH     ´TIED ZAT´ 

 

KOOR ZINGT: “Lord I hope this day is good” 

 

Koor en gemeente ZINGEN: “Ik zal er zijn” 

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. 
Waar ik ben bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
        Refrein: 
        ‘Ik ben die ik ben’ is Uw eeuwige Naam. 
        Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
        Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
        Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
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O Naam aller namen, aan u alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
        Refrein. 
       ‘Ik ben die ik ben’ is Uw eeuwige Naam. 
        Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
        Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
        Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 
GEBED OM ONTFERMING 
 
ZINGEN: Lied 305 : 1,2 en 3 
 

1. Alle eer en alle glorie 
Geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
Uitroept over ons bestaan 
Aangezicht vol van licht, 
Zie ons vol ontferming aan. 
 
 

2. Alle eer en alle glorie 
Geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
Is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
Steek ons met uw stralen aan. 
 

3. Alle eer en alle glorie 
Geldt de Geest die leven doet, 

      Die de eenheid in ons ademt, 
Vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
Maak de tongen los voorgoed 
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RONDOM HET WOORD 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN HET WOORD 
 
 
 
SCHRIFLEZING: Prediker 3 :  1 – 8 
Alles heeft zijn tijd 
[1] Voor alles wat gebeurt is er een uur, 
een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 
[2] Er is een tijd om geboren te worden 
en een tijd om te sterven, 
een tijd om te planten 
en een tijd om te rooien. 
[3] Er is een tijd om te doden 
en een tijd om te helen, 
een tijd om af te breken 
en een tijd om op te bouwen. 
[4] Er is een tijd om te huilen 
en een tijd om te lachen, 
een tijd om te rouwen 
en een tijd om te dansen. 
[5] Er is een tijd om te beminnen 
en een tijd om zich te onthouden, 
een tijd om te omhelzen 
en een tijd om af te weren. 
[6] Er is een tijd om te zoeken 
en een tijd om te verliezen, 
een tijd om te bewaren 
en een tijd om weg te gooien. 
[7] Er is een tijd om te scheuren 
en een tijd om te herstellen, 
een tijd om te zwijgen 
en een tijd om te spreken. 
[8] Er is een tijd om lief te hebben 
en een tijd om te haten. 
Er is een tijd voor oorlog 
en er is een tijd voor vrede. 

 
Koor ZINGT: ‘Turn, turn, turn’ 
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ORGELSPEL 
 
OVERWEGING:  “Zomaar wat uitspraken over tijd” 
 
Koor ZINGT: ‘Stil’ 
 
OVERWEGING:  “Neem de tijd”     
 
Koor en gemeente ZINGEN: ‘Een toekomst vol van hoop’ 
 

Een toekomst vol van hoop 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
 
Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
         
        Refrein: 
        U geeft een toekomst vol van hoop 
        Dat heeft U aan ons beloofd 
        Niemand anders, U alleen 
        Leidt ons door dit leven heen 
 
 U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
        Refrein 
 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
        Refrein 3x 
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OVERWEGING: “Je hebt de tijd toch?”    
 
Koor ZINGT:  ‘Shine your light’ 
 
GAVEN, GEBEDEN en ZEGEN 
 
COLLECTE 
 
ZINGEN: Lied 286 : 1,2 en 3 
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2     Waar de mensen lijden onder onrecht 
 In een wereld die geen vrede vindt, 
 Heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 
 er is licht dat alles overwint. 
                Refrein 
                           Want het licht is sterker dan het donker 
                            En het daglicht overwint de nacht 
                            Zoek je weg niet langer in het duister 
                            Keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
  
3 Steek een kaars aan tegen al het duister, 
 Als een teken in een bange tijd, 
 Dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
 Dat de vrede sterker is dan strijd. 
                             Refrein 
  
  
 
DANKGEBED : ‘De droom van Martin Luther King’ 
 
DANKWOORD 
 
Koor ZINGT onder het uitspreken van de zegen: 
 
 ‘May the road rise to meet you’ 
 
 


